
 

 



 

 

Opkomen voor het milieu is een zeer goeie zaak en zelfs een must - het is en blijft echter een 

wereldprobleem dat globaal dient aangepakt te worden - met alleen slogans, spijbelen, holle woorden, 

bijna burgerlijke ongehoorzaamheid, politiek opportunisme, aanvallen zelfs tegen de vorige generatie en 

noem maar op zal het niet/nooit opgelost worden - er is meer nodig - er zijn diepgaande structurele 

maatregelen met engagementen op Europees en wereldvlak nodig die dus niet/nooit beperkt kunnen 

worden tot de staatsgrenzen van 1 land ... ik zag ook graag de mensen op straat komen in die landen 

waar de milieuvervuiling het grootst is - doemdenken is ook niet nodig ... en naast milieubewustzijn, 

sensibilisering is de 1ste stap altijd eerst bij onszelf beginnen ...dit is ongetwijfeld al een zeer goeie start 

- DIE BOODSCHAP LEES IK NIET - en als ik gisteren de ellenlange stilstaande files met ronkende motoren 

zag in de Brusselse straten en tunnels bij de start van de optocht en zo de contradictie van de feiten 

vaststelde nl. een optocht en stilstaand verkeer ... dacht ik sowieso aan de schade aan het milieu - als ik 

dagelijks het vele zwerfvuil zie in stations, straten, grachten enz enz ...als ..als ... 


